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Dying is not romantic, and death is not a game which will soon be over….
Death is not anything… death is not… It’s the absence of presence, nothing more…
The endless time of never coming back… a gap you can’t see, and when the wind 
blows through it, it makes no sound…
Tom Stoppard, Rosencranz and Guildenstern are Dead

And death shall have no dominion.
Dylan Thomas

Met verdriet laten we weten dat Richard - mijn echtgenoot, onze vader, 
broer, schoonvader, baba en opa, zwager, oom, oudoom - plotseling is 
overleden. Hij is tachtig jaar geworden, terwijl hij er zelf een hard hoofd  
in had dat hem dat zou lukken. We gaan deze gekke, lieve, erudiete, soms 
onbeholpen en eigenwijze man met zijn heel eigen blik op de wereld 
verschrikkelijk missen.

Richard Floris de Weger
20 april 1945   –   5 augustus 2025

Marjory van den Broeke
			   Annette
			   Frans
Rebecca	 Esther
    Arthur	 Jeremy
	     Arwen		  Charley
			   Ramon
			       Jesse en Toby

Revaleiland 474  
1014 ZG Amsterdam

We are made of star stuff.
Carl Sagan

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op 
vrijdag 22 augustus om 14.30 uur in de kapel 
van Sint Barbara aan de Spaarndammerdijk 312
in Amsterdam. Aansluitend brengen wij Richard 
naar zijn laatste rustplaats.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.


